Willem Daub is geboren in 1940. Hij las een geschiedenis van de filosofie
toen hij 17 was en dat begreep hij. Toen begon hij Kritik der reinen
Vernunft te lezen, maar dat begreep hij niet.

Hij studeerde natuurkunde, een bachelor en daarna filosofie, een
bachelor. Hij werkte als docent natuurkunde, wiskunde, astronomie,
godsdienst, boekbinden en architectuur op een Vrijeschool, in de
bovenbouw. Daarna ging hij terug naar de universiteit en behaalde
in 2012 een masterdiploma in de wetenschapsfilosofie. Hij is auteur
van verschillende artikelen, waaronder Beyond Wittgenstein, Beyond
Mindfulness en co-auteur van Changing Ground. Hij heeft cursussen
gegeven in het observeren van iemands denken in Nederland, Finland,
Schotland, Wales, Zwitserland en Odessa.

Dit boek, Filosofie der vrijheid...DOEN is
ontstaan, nadat in oktober 2022 een speciaal
nummer van het Algemeen Nederlands
Tijdschrift voor Filosofie verscheen. Het bevatte
een dertigtal artikelen over ‘veronachtzaamde’
thema’s in de filosofie. Mijn bijdrage daarin
gaat over Het observeren van het denken, een
belangrijk thema in de Filosofie van de Vrijheid.
Het artikel is ontworsteld aan een intensieve,
creatieve wisselwerking met de hoofdredacteur
Wim de Muynck, waarvoor ik hem nog steeds dankbaar ben. De
toonzetting is sterk door hem op zijn lezerspubliek gericht en die heb ik
hier gehandhaafd, maar de inhoud is geheel en al van mij. Die geeft in
grote trekken weer wat we allemaal in dit oefenboek voor de Filosofie
van de Vrijheid gaan ondernemen.

Willem Daub.
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